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Pastoor Dölle tel. 045 4051273 
Assistent-pastoor Geilen tel. 045 
5241208  
Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913; 
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993. 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag in de pastorie 
door vrijwilligers van 09.30 -10.30 uur, 
tel. 5241208.  
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo. 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 
9.30u.-10.30u. 
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste 
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u 
dit nummer bellen. 
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk 
E-mailadressen: pastoor@h-clemens.nl; assistentpastoor@gmail.com; 
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl; redactiekerkklokje@bavonuth.nl; 
parochiebureau@bavonuth.nl. 
 
MISINTENTIES VAN 25 MEI t/m 7 JUNI 2025 
Zondag 25 mei 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intenties: 
- fam. Meessen-Knubben; 
- 2e jrd. Vivian Vankan; 
- jrd. Jürgen Dippel en overleden ouders; 
- jrd. Manon Griffijn. 
Maandag 26 mei 09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Vrijdag 30 mei 09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
Zondag 1 juni geen mis om 09.30 uur 
14.00 uur: Installatiemis Pastoor Dölle. 
Maandag 2 juni 09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
Vrijdag 6 juni 09.00 uur: H. Mis (met live streaming). 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA: Naar schaap ruiken 

De wolf komt op steeds meer plekken 
zichtbaar naar voren. Ook horen en lezen we 
steeds meer berichten van bezorgde 
schapenbezitters. Wat te doen als een van hun 
schapen door dit dier wordt verschalkt? Bij wie 
kunnen ze dan terecht voor een financiële 
claim?  



In het evangelie is ook sprake van een wolf die schapen bedreigt. Maar de Vader laat ze 
niet uit zijn hand roven. Echter als de kudde de pech heeft toevertrouwd te zijn aan de 
zorgen van een huurherder, dan kan het slecht voor enkele schapen aflopen. Een 
huurherder doet zijn ding, bekommert zich niet echt om zijn schapen en zal hen op het 
moment suprême wellicht in de steek laten. Een goede herder echter geeft zijn leven 
voor de schapen. Zijn kleding ruikt indringend naar schaap. Overal waar hij gaat, draagt 
hij de zorg voor zijn kudde en is begaan met wie hem is toevertrouwd. Hij is bekommerd 
om zijn schapen, probeert te voorkomen dat ze pijn lijden en hen waar nodig verlossen 
uit en beschermen tegen gevaarlijke situaties. 
Christenen – mensen die zich door Jezus geroepen weten – zijn ook herkenbaar aan een 
indringende geur: die van naastenliefde, van zorg voor elkaar, van oog en oor hebben 
voor noden, angsten, alledaagse zorgen. 
Goede herders en herderinnen maken er 
hun dagelijks werk van om Gods Naam 
handen en voeten te geven, elke dag 
opnieuw, met het beeld van Jezus als 
goede herder voor ogen. Hij vormt hun 
belangrijkste inspiratie, hun doel voor en 
weg door het leven: ‘Ik ben er’. 
Zó herder en herderin willen zijn voor 
mensen, keuzes niet uit de weg gaan, 
niet schromen je handen vuil te maken 
omwille van het geluk van anderen, dat 
is ook op de dag van vandaag nog 
steeds een ware Roeping. 
Assistent-Pastoor Geilen 

2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig 
- maandag 2 juni 20.00 uur: doopvoorbereiding (pastorie) 
- vrijdag 6 juni 10.30 uur: ziekencommunie 
- elke werkdag in mei is er om 18.30 uur rozenkransgebed in kapel Ter Ziepe en om 
19.00 uur in kapel Hellebroek 
- zondag 1 juni 14.00 uur: installatiemis Pastoor Dölle. 
 
3. TOT ELKAAR VEROORDEELD 
In militaire dienst noemden we elkaar soms wel eens: “Door de dienst opgelegde 
vrienden.” Met andere woorden: “vrienden” die je in het dagelijks leven mogelijk nooit 
gekozen had. “Vrienden” waar je niet aan kunt ontkomen. Je zit met ze opgescheept. Je 
moet het ermee doen. Sterker nog: je kúnt misschien niet eens zonder ze, wil je de 
situatie overleven. Opleiding, begeleiding, training en het werken onder moeilijke 
omstandigheden vormen deze “door de dienst opgelegde vrienden” om tot een broeder- 
en zusterschap. Je wordt – noodgedwongen - elkaars kameraden.  
Beelden van de aarde, vanuit het Internationale Ruimtestation, roepen een vergelijkbaar 
gevoel op. Vanuit de ruimte zie je grenzen op continenten niet. Zie je bevolkingsgroepen 
niet. De aarde is dan één geheel: een kleine blauwe bol - waarop we met elkaar 
opgescheept zitten. Of we elkaar nou aardig vinden of niet. “Er is geen Planeet B”, zoals 
men vaker zegt. Oftewel: er is geen andere aarde. We moeten het met elkaar zien te 
rooien op deze aardkloot. Als de aarde vernietigd wordt, hoe dan ook, dan houdt het 
simpelweg op, niet alleen voor jou en voor mij, maar voor ons allemaal. We zijn in feite 
één grote, aardse broeder- en zusterschap.  
De eerste boodschap van onze nieuwe paus, Leo XIV, benadrukt dit. Hij heeft het dan 
wel niet over “door de dienst opgelegde vrienden”, maar over een vredesgroet. Een 
vredesgroet voor ons, broeders en zusters, voor “alle mensen, waar ze ook zijn, alle 
volkeren, de hele aarde.” Hij heeft het niet over katholieken of christenen, nee, hij heeft 
het expliciet over de hele mensheid. 
Uit onderzoek is gebleken dat 10-15 % van de mensen geboren wordt met 



psychopathische eigenschappen: zonder geweten, zonder mededogen, zonder oog voor 
het welzijn van anderen. Zij stellen alleen hun eigenbelang voorop. Het zijn diegenen die 
zonder enige wroeging kunnen bedriegen, mishandelen en misschien zelfs moorden – als 
de omstandigheden ernaar zijn. Opvoeding en omgeving zorgen ervoor dat ze doorgaans 
niet kunnen toegeven aan hun egoïstische en narcistische tendensen.  
Maar soms zijn er haperingen in opvoeding en omstandigheden. Of vormen wetten, 
normen en waarden simpelweg niet een barrière die sterk genoeg is. Of beschikt iemand 
over dermate veel geld en macht, dat wetten en regels er niet meer toe doen. Dan 
worden grenzen, bedoeld om medemensen te beschermen, overschreden. Mij bekruipt 
het gevoel dat dit type mensen zich momenteel her en der in de wereld aan de top 
bevindt. Met eigenbelang voorop, zien zij er geen probleem in, om oorlog en geweld te 
creëren. Er is geen wroeging over het veroorzaken van verdriet en ellende. Over het 
ontnemen van veiligheid, van zorg, kennis en welvaart aan hun medemens, aan hun 
medebroeders en medezusters. Zolang hun macht, hun geld, hun aanzien maar vergroot 
wordt. 
Hoe belangrijk is het dan dat er in ieder geval spirituele leiders zijn, die hun stem durven 
te laten horen. En hoe belangrijk is het, dat wij, de overige 85-90 % van de 
wereldbevolking, zorgvuldig nadenken over aan welke personen we ons vertrouwen 
schenken, om ons broeder- en zusterschap hier op aarde te leiden… 
Mariëlle Winnubst-Benda 
 
4. INSTALLATIE PASTOOR DÖLLE VOOR PAROCHIES MÉÉR-KERK 

 
De bisschop van Roermond, Zijne 
Hoogwaardige Excellentie Mgr. Ron van 
den Hout, heeft per 1 april 2025 
benoemd tot pastoor van de parochies 
H. Bavo te Nuth, H. Stephanus te 
Wijnandsrade en H. Servatius te 
Vaesrade de Zeereerwaarde Heer 
George Bernardus Joannes Maria Dölle. 
Deze is reeds pastoor van de parochies 
H. Hubertus te Genhout, de H. Clemens 
te Hulsberg en de H. Remigius te 
Schimmert. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
om samen met ons de H. Eucharistie te 
vieren bij gelegenheid van zijn 
installatie op zondag 1 juni om 14.00 
uur in de H. Bavokerk. 
 

De installatie zal worden verricht door waarnemend deken van Schinnen, de 
Hoogeerwaarde Heer Hans Bouman.Aansluitend aan de plechtige Eucharistieviering wordt 
u in het Trefcentrum, Wilhelminastraat 3 te Nuth, in de gelegenheid gesteld om onze 
nieuwe pastoor te feliciteren.  
Voormalig pastoor Jan Geilen zal vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd verbonden blijven aan alle zes genoemde parochies als assistent-pastoor.  
Het kerkbestuur hoopt u allen te mogen begroeten. 
 
5. HEILIGDOMSVAART 2025 
Het thema van de Maastrichtse Heiligdomsvaart van 2025 is “Wees een Bruggenbouwer”. 
De Vereniging Het Graf van Sint Servaas is de organisator van dit religieus-cultureel 
evenement. 
De eerste ommegang vindt plaats op zondag 15 juni van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
De tweede ommegang is op 22 juni van 19.00 uur tot 22.30 uur. 
Meer informatie vindt men op de website www.heiligdomsvaartmaastricht.nl . 
 



5. VORMSELVIERING  
Vrijdag 9 mei ontvingen 7 kinderen het vormsel, toegediend door bisschop mgr. Van den 
Hout. 

      
 
6. HEILIGDOMSVAART 2025 
Het thema van de Maastrichtse Heiligdomsvaart van 2025 is “Wees een Bruggenbouwer”. 
De Vereniging Het Graf van Sint Servaas is de organisator van dit religieus-cultureel 
evenement. 
De eerste ommegang vindt plaats op zondag 15 juni van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
De tweede ommegang is op 22 juni van 19.00 uur tot 22.30 uur. 
Meer informatie vindt men op de website www.heiligdomsvaartmaastricht.nl . 
 
WEET U DAT: 
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?  
- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar 
zorgt?  
- u nog steeds bij de Jumbo houdbare levensmiddelen kunt deponeren (SAM-SAM) voor 
de mensen die minder te besteden hebben? 
 
CITAAT: 
Waar je plezier is, daar is je schat; 
waar je schat is, daar is je hart; 
waar je hart is, daar is je geluk.  
St. Augustinus 
 
 


